Sacred Garden Ritual (NL)

Opening

Groot Hovenier

(Bel) Tuinders wij zijn samengekomen om in onze tuin onderhoud te plegen zodat door onze arbeid
het zaad in goede aarde valt, de planten volop tot bloei kunnen komen en deze overvloedig vruchten
zullen dragen. Dat wij de scheppingskracht kunnen bewonderen en dat het leven in al zijn
verschijningsvormen en hoedanigheden ons boven ons beperkte ik zal verheffen.

Groot Hovenier— — Ervaren Tuinder, zijn wij reeds aangekomen in de tuin?
Ervaren Tuinder ——Ja Groot Hovenier, wij zijn aangekomen in de tuin die wacht op onderhoud.

Groot Hovenier— — Ervaren Tuinder, zijn voldoende tuinders aanwezig om alle taken naar behoren
uit te voeren?

Ervaren Tuinder — — Groot Hovenier, voor alle taken zijn genoeg tuinders aanwezig.

Groot Hovenier— — Ervaren Tuinder, kan je onderzoeken als allen leden zijn van onze
gemeenschap?

Ervaren Tuinder — — Groot Hovenier, de aanwezigen hebben mij door het opsteken van de tas

aangegeven dat ze lid zijn. Ze zijn bereid om met het geschikte gereedschap de tuin te bewerken.

Groot Hovenier— — (Bel) Laten wij eerst de vijf elementen eren die de veelvormige eenheid van de
schepping openbaren.

Groot Hovenier— — Moeder Aarde, Uw vruchtbaarheid is ons voedsel, wij eren U (Handpalmen
naar beneden)

Groot Hovenier— — Water, dat ons reinigt en onze dorst lest, wij eren U, (Handen gebaar laat water
druppelen)

Groot Hovenier— — Vuur, alles vernietigend en verwarmend, wij eren U, (Handen naar boven met
vuur gebaar)

Groot Hovenier— —Lucht, alles omgevend en onze levensadem, wij eren U. (Handen gebaren als
vleugels)

Groot Hovenier— — Ether, alles doordringende levensenergie, wij eren U. (Handen op het hart
gevouwen)
Groot Hovenier— — Laten wij de tuin onderhouden en de aarde vruchtbaar maken om het voedsel

voort te brengen voor alle levensvormen. Laten wij in de tuin water vloeien om ons te reinigen en
dorst te lessen voor alle levensvormen. Laten wij in de tuin het vuur ontsteken om ons voedsel te
bereiden en ons te verwarmen. Laten wij in de tuin de lucht in- en uit ademenen als een gezang aan
de Geest die in alle levensvormen de etherische levenskracht doet stromen.

Groot Hovenier— — Ervaren Tuinder, wat is de taak van de Tuinders?
Ervaren Tuinder —— Dat wij als vrije mensen liefdevol zorgen voor de ene tuin, die aarde heet.
Groot Hovenier— — Ervaren Tuinder, welke vorm heeft die tuin?

Ervaren Tuinder — — Die van een cirkel, Groot Hovenier



Groot Hovenier— —Welke lengte en welke breedte?

Ervaren Tuinder —— Van de opgang tot de ondergang van de zon en van de middag tot de
middernacht.

Groot Hovenier— — Welke hoogte en welke diepte?
Ervaren Tuinder —— Zo hoog als de hemelen en van het oppervlak der aarde tot haar middelpunt.

Groot Hovenier— — Wat zijn de karakteristieken van de tuin?

Ervaren Tuinder —— Schoonheid, Harmonie, Eenheid, Zuivering en Levenskracht,

Groot Hovenier— — Ervaren Tuinder, kan U nu het vuur ontsteken dat symbolisch onze arbeid zal
verlichten?

Ervaren Tuinder — — (steekt het vuur aan ) Groot Hovenier, Het vuur is ontstoken.

Groot Hovenier— — Graver, wat is Uw arbeid in de tuin?

Graver— — De aarde omgraven en te bemesten zodat alle zaden ontkiemen, Groot Hovenier
( Houdt schopje omhoog)
Groot Hovenier— — Zaaier, wat is Uw arbeid in de tuin?

Zaaier— — Het zaad verzamelen in het najaar en dit uitzaaien in het vroege voorjaar, Groot Hovenier
( Houdt zaadzakje omhoog)
Groot Hovenier— — Watergever, wat is Uw arbeid in de tuin?

Watergever— — De zaden en planten, bomen en struiken voldoende te bewateren, Groot Hovenier
( Houdt gietertje omhoog)
Groot Hovenier— — Wieder, wat is Uw arbeid in de tuin?

Wieder— — Zorgen dat gewenste planten niet in hun groei worden belemmert, Groot Hovenier
( Houdt schoffeltie omhoog)
Groot Hovenier— —Maaier, wat is Uw arbeid in de tuin?

Maaier— — Sommige planten bovengronds af te snijden en te verwijderen Groot, Hovenier
( Houdt sikkeltje omhoog)
Groot Hovenier— —Qogster, wat is Uw arbeid in de tuin?

Oogster— — Sommige vruchten oogsten van de planten, struiken en bomen als die volgroeid zijn,
Groot Hovenier ( Houdt oogstzakje omhoog)
Groot Hovenier— — Snoeier wat is Uw taak in de tuin?

Snoeier— — Sommige takken van bomen en struiken knippen voor de winter er aan komt, Groot
Hovenier, ( Houdt snoeimes Omhoog)

Groot Hovenier— — Ervaren Tuinder hoe laat is het?

Ervaren Tuinder —— De zon staat hoog aan de hemel, Groot Hovenier

Groot Hovenier

Laten wij nu, voor wij beginnen de zegen vragen van de Geest van Leiding. (Allen houden de hand op
het hart)

(Bel) Wil met ons zijn, Gij die het Ene Leven zijt, het Licht van alle Licht en steun ons bij het vervullen
van onze taak. Wil ons sterken, leiden en behoeden en mag onze arbeid onder bescherming van Uw
licht leiden tot een rijke oogst in de tuin van onze ziel. (Stilte of een kort muziekstuk door de Muziek
Tuinder)

Groot Hovenier— — Het Licht straalt wederom voor ons allen; Tuinders, aan de arbeid.



Sluiting

Groot Hovenier

(Bel) Heeft een van der leden nog opmerkingen of voorstellen te doen in het belang van onze
gemeenschap, in het belang van de Sacred Garden community in het algemeen of in het belang van
de mensheid?

( Na het overbrengen van voorstellen, mededelingen en de groeten van andere Garden Tribes.)

Ervaren Tuinder— — De Tuinders zwijgen, Groot hovenier

Groot Hovenier— — De zon gaat onder in het westen en doet de dag eindigen. Nadat onze Tuinders
een rijke Oogst hebben ontvangen kunnen wij de arbeid van deze dag afsluiten.

Groot Hovenier— — Ervaren Tuinder, hoe laat is het?
Ervaren Tuinder— — Het is bijna middernacht, Groot hovenier
Groot Hovenier— — Met eerbied danken wij de Geest van Leiding voor de zegeningen die wij

vandaag hebben ontvangen. Blijf ons behoeden en bijstaan zodat wij voortdurend het Licht volgen dat
wij vandaag bij onze arbeid ontvingen.

Allen—— Dat is zo.

Groot Hovenier— — Ervaren Tuinder, kan U het licht doven? (Ervaren Tuinder dooft nu het licht.)
Laten het Licht voorgoed in onze harten wonen en nooit vergeten dat het Licht ook zal schijnen in de
diepste duisternis.

Allen— Dat zal zo zijn.

Hierna is de ceremonie afgelopen en kan worden overgegaan naar de orde van de dag.

Invoegen van een pauze

Groot Hovenier— — (Bel) Ervaren Tuinder, kan U de Tuinders oproepen om een pauze te nemen?

Ervaren Tuinder— — Tuinders, de Groot hovenier. roept op de arbeid tijdelijk neer te leggen en een
pauze te nemen.

Teruggang naar de arbeid

Groot Hovenier— — (Bel) Ervaren Tuinder, kan U de Tuinders oproepen terug aan de arbeid te
gaan?

Ervaren Tuinder— — Tuinders, de Groot hovenier. roept op de arbeid weer in stilte te hervatten.

De 3 hoofd functies van de ceremonie zijn: Groot hovenier, ervaren tuinder en muziek tuinder.
De 7 andere functies zijn; graver, zaaier, watergever, wieder, maaier, oogster en snoeier.

De 7 gereedschappen zijn; schopje, zaadzakje, gietertje, schoffeltje, sikkeltje, oogstzakje en
shoeimes.



